8-10 jaar
PoUs Gesprek: Staat de deur van jouw
kamer vaak open? Wanneer is hij
open en wanneer dicht? Vind je
het belangrijk of de deur open of dicht is?
Waarom?
Jezus vertelt in het verhaal over veiligheid.
Welke deuren geven jou een veilig gevoel?
Spel: ‘Daar wordt op de deur geklopt...
‘ of toch niet?’
Klinkt een deur anders dan een tafel
of een raam? Een van de kinderen krijgt een
blinddoek om. De anderen kloppen op de
deur of op iets anders in de ruimte. Als er op
de deur geklopt wordt, zegt het kind met de
blinddoek: ‘Wie is daar?’ Als er op iets anders
geklopt wordt: ‘Kan het wat zachter?” Lukt het
om het goed te horen?

Creatief: Ontwerp een speciale deur
O{ voor jouw eigen kamer. Misschien
komt er wel een raam in, dat aan

een kant geblindeerd is zodat je er maar van
een kant door kunt kijken. (Welke kant?) Of er
komt een doorgeefluik in voor snoep en koek.
Misschien komt er ook wel een slot op dat
alleen jij kunt openen. Bedenk een deur die
echt past bij jouw kamer!

11-12 jaar
Gesprek: Soms zit je op je kamer met
b de deur dicht. Mag iemand anders
dan zomaar naar binnen, of moet
hij/zij eerst kloppen? Hoe gaat dat bij de
kinderen thuis en wat vinden ze daarvan?
Stel je voor dat je een kamer zonder deur zou
hebben. Zou dat fijn zijn? Waarom wel of niet?

Creatief: Knip uit gekleurd karton
O{ een grote sleutel. Schrijf er een paar
‘sleutelwoorden’ op over mensen die

bij jou welkom zijn, zoals: vriendelijk, eerlijk,
geduldig, etc.

Vertelling 8-12 jaar

‘lk ben de deur’

Elke dag vertelt Jezus verhalen aan de mensen. Het zijn verhalen over mensen op aarde
en over de Vader in de hemel. En over Jezus zelf, die aan mensen laat zien wie God is.
Op een dag vertelt Jezus: ‘Een schaapskooi heeft een deur.

Er staat een bewaker bij.

Dieven en rovers komen er niet in; tenzij het ze lukt om ergens door een raampije te
klimmen. Maar door de deur mogen ze niet.

Maar de herder mag er natuurlijk wel in. Als hij eraan komt, doet de bewaker open. De
herder roept de schapen en ze volgen hem.’

Als Jezus klaar is met vertellen, wordt het even stil.

‘Eh... ja?’ zegt iemand. ‘En toen? Ik bedoel... ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt,
Jezus.

‘Ik ook niet’, zeggen anderen.

Jezus glimlacht. En dan vertelt hij verder:

‘Die deur van de schaapskooi... dat ben ik.

Ik ben de deur voor de schapen.

Wie een veilige plek zoekt, mag bij mij komen.

Wie op zoek gaat naar het goede leven, laat ik erdoor.

VG66r mij zijn er mensen geweest die deden alsof ze een herder waren. Ze deden alsof ze
voor anderen willen zorgen, maar eigenlijk waren het dieven en rovers. Geen wonder
dat er niet naar ze geluisterd werd. Maar naar mij zullen mensen luisteren. Omdat ze
weten wat ik doe: veiligheid geven als het nodig is, ruimte maken waar het kan. Als een
deur die open en dicht gaat.’

Nu begrijpen de mensen het wel.
‘Ik vind het moofl’, zegt iemand.
Maar de farizeeén, dat zijn de mensen die veel van de joodse heilige boeken weten,
vinden het maar niks. ‘Jezus doet alsof hij heel wat is’, zeggen zij. ‘Alsof hij voor
mensen kan zorgen.’
Hoofdschuddend lopen ze weg. ‘Die man is gek’, zeggen ze tegen elkaar.
‘Zo gek als een deur.’
Mattijs Weegenaar
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